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Ik ben altijd waar jij niet kijken kan, 

als ik mijzelf laat zien, ren jij naar de receptie. 

Schrijf me op een sticker en ik sluip er vanaf, 
leg me vast in een rapport (groen en geel gearceerd) 

ik bijt er gaten in, organiseer een festival en ik blijf weg; 
ik ben altijd waar jij niet kijken kan, tussen je oren,

is dat waarom je me niet kan horen? 

Roodwitte linten op de grond, ik zie ze niet,
ik lees geen bordjes, ik pis tegen de paaltjes.

Bij jou gaat de tijd van links naar rechts, 
bij mij zit ‘ie in mijn buik, hangt ‘ie tussen mijn poten, 
altijd begin ik gisteren, zoek voedsel voor morgen, 

dus maak het touwtje goed vast rondom, 
vul de dennenappel met pindakaas (niet te veel olie en zout) 
en rol hem door het zaad, maak een restaurant of een hotel 
voor me en zelfs als je dat niet doet, weet ik nog je matras 

wel te vinden, zet je die rechtop zodat ik er niet op kan liggen, 
maak ik een nest onder een vlonder als jij er niet bent.

Ja, vlonders mooi hoor, maar heggetjes, zo niet meer van deze tijd, 
wij, wij zijn van alle tijd en alle tijd is van ons. Je vraagt: 

welke seizoen is dat dan? Kijk naar mijn vacht, 
geen namen en slogans op mijn rug, maar seizoenen: 

dun is zomer, dik is winter, ertussenin herfst en voorjaar.
Ik heb geen kalender of verhaal nodig, ik adem het verhaal. 

Ja, ik ben altijd waar jij niet kan kijken, jij moedigt aan: 
‘waar wil je over tien jaar zijn: maak natuur je tweede natuur!  

wat ga je morgen doen?’
Ik ben de eerste natuur, 

en wij
wij zijn samen de Veluwe. 
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